Zoals je weet, ben ik weer in het land.

Dus ja, dit cadeautje is van mijn hand.

Maar het ging niet zonder slag of stoot.
Wat moest het zijn: klein of groot?

Zilver, goud of toch van lood?

Ik zat met mijn handen in het haar.

Ja, echt waar!

Toen heb ik aan Zwarte Piet gevraagd
wal jou behaagt,

maar ik ben weer niet geslaagd.

Mijn baard dreigde van de stress uit elkaar te vallen,

maar laat dat deze dag niet vergallen.
En toen, ineens, wist ik het.
Wat een pret.

En hopelijk ook een goede zet.

Dus pak nu maar uit dat pakje,

dan ga ik verder naar het volgende dakje.
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